Wat maakt God blij? 14 januari 2024.

1.

Wat maaks Gred ly?

Inleiding.

Luisterend naar de preek van Hans vorige week werd ik geinspireerd voor het thema van deze preek.

Mijn geluk (mijn wensen: gezondheid, voorspoed, vriendschappen, vrede in Oekraine, Israél ...) voor 2024
hangt aan een zijden draadje...

Gelukkig weet ik dat ik ‘een kind van God’ ben.

Mijn geluk, mijn hoop voor de toekomst wordt in belangrijke mate bepaald door dat gegeven. God heeft
laten zien dat Hij mijn vader is — dat ik nooit alleen ben.

Wat maakt God blij?
Wat is de rode draad doorheen de Bijbel?

Wat is Gods plan?

“Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op
aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd
te verwezenlijken met Christus.” Efeziérs 1: 8b — 10 NVB21.

Waarom wil God alles verenigen?

Hoe gaat God zijn plan verwezenlijken?

God heeft zijn plan bekendgemaakt.

Paulus spreekt over een geheim, een mysterie, dat onthuld wordt.
Alles onder één hoofd, Christus, alles bijeenbrengen.

In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) vertaling staat “Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer
een eenheid zouden worden”.

In de NIV-vertaling staat “to bring unity to all things ... under Christ”.
Omdat het “Hem behaagde” — genoegen, plezier, vreugde geeft.
— God geniet hiervan. God doet het voor Zijn plezier. Het brengt Hem vreugde.

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle din-
gen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel
de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” 1 Kolossenzen 1: 19 — 20 HSV.

De Vader geniet ervan om alles met zichzelf te verzoenen, door vrede te maken.
Hij wil herstel, vrede sluiten, verzoenen, vernieuwen ...

Wat wil God één maken, verzoenen en vernieuwen?

— Gebroken/beschadigde harten. — Misbruik
— Armoede. — Gebroken relaties.
“Alle dingen”.

Waarom wil God “alle dingen” verenigen?
Omdat God alle dingen zo goed heeft geschapen.

God waardeert en verheugt zich in de goedheid van de schepping en wil dat deze verenigd is zoals Hij
het vanaf het begin bedoeld heeft.

“God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken’ ...” Genesis 1: 26 NBV21.
“God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde
dag.” Genesis 1: 31 NBV21.

Toen het fout ging in de tuin roept God de mens: “Waar ben je?” De eenheid was verbroken.
Normaal gezien wandelden Adam en Eva met God in de koelte van de avond.
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God doet gelijk de volgende belofte:

“Vijandschap sticht Ik tussen jou [slang] en de vrouw [Maria], tussen jouw nageslacht en het hare [de
zoon van Maria — Jezus); dat verbrijzelt jou [slang] de kop, jij bijt het in de hiel [van Jezus].””
Genesis 3: 15 NBV21.

Met andere woorden, door Jezus — de Messias — zal de kop van de slang verbrijzeld worden. De kostprijs
is het lijden en sterven van Jezus.

God wil alles verenigen/verzoenen en daar wordt Hij blij van, met een grote glimlach op zijn gezicht.
Een nieuw verbond.

3.1 watis een verbond?

Even de context, hoe werd een verbond gesloten in de tijd van het Oude Testament. Zo’n afspraak/ver-
bond tussen mensen in de tijd werd als volgt bezegeld:

1. Je gaat een dier(dieren) halen krijgen, zoals een koe of een ram of een geit of duif.

2. Je hakt het dier in twee.

3. Jelegt de helften neer met wat ruimte ertussen, zodat je een gangpad vormt.

4. Je gaat zij aan zij staan aan het ene uiteinde van het gangpad, gemaakt van helften van dieren en je
vertelt allemaal wat je gaat doen om je aan de afspraak te houden.

5. Jeloopt dan tussen de helften van de dieren terwijl je zoiets zei als dit:
“mag ik net als deze dieren worden als ik mijn deel van het verbond niet nakom.”

3.2 God maakt een verbond met Abraham.
Laten we even naar het verhaal van Abraham kijken.
In Genesis 12 vraagt God Abraham om zijn land te verlaten en maakt een belofte.

“Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal
wijzen. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie
jou zegenen .... In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.”

‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Genesis 12: 1 -3 NBV21.

Het verhaal wordt nog interessanter als je dit meeneemt in het verhaal:

In de oudheid geloofde men dat de goden afstandelijk, kil en nukkig waren, wachtend tot jij hen offers zou
brengen om hun woede te sussen en ze aan jouw kant te houden. Zo zagen mensen de goden. Bied alles
aan wat je kunt, offer wat nodig is, doe je uiterste best om de woede van de goden tot bedaren te brengen.
God hernieuwt de belofte aan Abraham in Genesis 15. Abraham twijfelt want hij heeft geen kinderen.

“’HEER, mijn God,” antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?
‘Haal een driejarige koe,” zei de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge
gewone duif.”” Genesis 15: 8 -9 NBV21.

Dan snijdt Abraham, de dieren in 2 helften, maakt een gangpad, jaagt de roofdieren weg en valt uiteindelijk
in een diepe slaap.

“Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven
waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging.
Die dag sloot de HEER een verbond met Abram.” Genesis 15: 17 — 18 NBV.

God maakt eenzijdig het verbond met Abraham.
e Waarom is dit opmerkelijk?

— In het verhaal verbindt God zich ertoe beide kanten van de deal te handhaven. Zelfs als Abraham er
niet in slaagt zijn plicht te doen, zal deze God hem trouw blijven, zelfs als Abraham er een puinhoop
van maakt.

— Ditis een verhaal over een mens die een relatie heeft met een levende God. Dit was een gloednieuw
idee in de menselijke geschiedenis.

— Het gaat over een speciale relatie met een bijzondere God.
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— Een God die goed, aangenaam en vrijgevig is.
— Een God dat blijft aandringen, vertrouw mij, het komt in orde Ik zal ervoor zorgen.

3.3 Het nieuwe verbond.
Dit verhaal brengt ons bij Jezus, met Zijn leven die Hij geeft om de belofte van het verbond te bezegelen.
— Hier verbindt God zich ertoe beide kanten van de deal te handhaven.
— Zelfs als wij er niet in slagen om ons deel te doen en er een puinhoop van maken, zal deze God trouw
blijven.
“Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitge-

goten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God.”
Matthelis 26:28 BasisBijbel.

God gaat een verbintenis met ons aan.
Het maakt God blij om alles te verenigen, vrede te brengen, te herstellen en te verzoenen.

Het Offerlam.

4.1 Het offer — Isaak zoon van Abraham.

“Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal.” Genesis 22: 2 NBV21.

e Wat voor soort God is dit die vraagt om je zoon te offeren?

Voor we die vraag kunnen beantwoorden moeten we het binnen de context doen in de tijd van Abra-
ham.

Als mensen was je afhankelijk van voedsel, je dagelijks onderhoud om te overleven.

Je had land, regen, zon nodig zodat de oogst zou lukken. Je vee, je partner en kinderen moesten gezond
zijn en blijven en je wilde graag kinderen krijgen (een zegen).

Maar hier had je geen controle over en het was belangrijk dat deze bovennatuurlijke krachten (goden)
aan jou kant stonden.

Maar als je oogst mislukt, je vee ziek is of je kunt geen kinderen krijgen dan zijn de goden boos.
Om de goden aan je kan te houden ging je offeren: een deel van je oogst, een dier. Maar als dit niet
hielp wat dan? Wanneer offer je voldoende? Je moest ze toch tevreden houden zodat je gezegend zou
zijn?

¢ Religie had al vanaf het allereerste begin iets ingebouwd: angst.
Deze angst leidde ertoe dat er steeds meer geofferd moest worden.
lets wat het meest waardevol is: je zoon?

“De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn
zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had ge-
sproken.” Genesis 22: 3 NVB21.

e Waarom aarzelde Abraham niet?
Hij protesteert niet, ging niet discussiéren met God. Dit was een gangbare gedachtegang.

Wanneer ze de berg beklimmen, vraagt Isaac aan z’'n vader: We hebben vuur en hout, maar waar is het
lam voor het offer?

“God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.” Genesis 22: 8 BGT.
We weten nu wat er gebeurt. Abraham legt Isaak op het altaar en God stopt hem en God voorziet.

“Toen zag Abraham opeens een ram. Het dier zat met zijn hoorns vast in de struiken. Abraham pakte de
ram en offerde hem in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plek ‘De Heer zal voor ons zorgen’.
Daarom zeggen de mensen nog steeds: ‘Op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen.””

Genesis 22: 13 — 14 BGT.

e Wat voor soort God is dit die vraagt om je zoon te offeren?
Niet de God van Abraham!
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4.2

De God in dit verhaal is “de Heer zal voorzien”.

Als je aanbad en offers bracht ging over geven aan de goden.
In dit verhaal is het God die aan Abraham geeft - ontvangen.
Wie wordt een zegen voor alle natién?

“In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.”

God gaat Abraham met zoveel liefde en gunst zegenen dat door Abraham iedereen op aarde gezegend
zal worden.

Niet alleen mensen die van Hem houden en Hem gehoorzamen.

Wat wordt er gevraagd aan Abraham? Vertrouwen en geloof, geen offer!

Het Lam — Zoon van God.

Opnieuw brengt dit verhaal ons bij Jezus, met Zijn leven die Hij geeft om de belofte van het verbond te be-
zegelen.

Hier verbindt God zich ertoe beide kanten van de deal te handhaven.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt.” Johannes 1: 29 NBV21.

Opmerkelijk Hij gaat de zonde van de wereld wegnemen!

Niet enkel van mensen die Hem gehoorzamen en vertrouwen, Hij gaat de zonde van de wereld wegnemen.

“‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om
een genadejaar van de Heer uit te roepen.”” Lukas 4: 18 — 19 NBV21.

Wat maakt God blij?

“... Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden...”
“... alle dingen met Zichzelf verzoenen...”

Omdat het “Hem behaagde” — genoegen, plezier, vreugde geeft.

Een nieuwe verbond.

— Hier verbindt God zich ertoe beide kanten van de deal te handhaven.

— Zelfs als wij er niet in slagen om ons deel te doen en er een puinhoop van maken, zal deze God trouw
blijven.

Het Lam — Zoon van God.

Ik ben gekomen, zegt Jezus, om gebroken en beschadigde harten te helen.
Ik ben gekomen om herstel van zicht te geven.

Ik ben gekomen om onderdrukten vrijheid te geven.

Zie Ik maak alles “nieuw” — daar geniet Ik van — dat maakt Mij blij!

— Wil jij op God vertrouwen?

— Wil jij geloven in een God die te vertrouwen is?

— Hij wil herstel, genezing, verzoening in relaties brengen ...
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