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Gemeente zijn - gekozen en uitgeroepen. 

1. Inleiding. 

Hans had afgelopen zondag over onze identiteit als Evangelische Kerk Jefta gesproken. 

Het DNA van Rafaël en Jefta. 

– Aanbidding. 

– Herstel (Rafaël: God geneest, heeft genezen). 

– Het Vaderhart van God (Floyd McClung). 

– Liefde, aanvaarding en vergeving (Jerry Cook). 

In de jaren 90 zijn wij voor het eerst in contact gekomen met Henk Rothuizen (stichter) en Rafaël Neder-
land. 

Voor mij was dit een verademing en een bevestiging over mijn Godsbeeld (een Vader, niet een boe-
man/rechter) en stijl van gemeente zijn waar ik van genoot. 

• Hoe ziet de gemeente/kerk eruit? 

• 5 beelden die Paulus gebruikt in zijn brief aan Efeze om de kerk te omschrijven. 

• Hoe kan jij een schakel zijn in de gemeente/kerk? 

2.  Gekozen en uitgeroepen. 

De 1ste verwijzing naar de gemeente is een citaat van Jezus. 

“En ik zeg je: Jij bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Mijn kerk zal er zijn zolang deze 
wereld bestaat.” Matteüs 16: 18 BGT. 

Deze uitspraak maakt Jezus na de openbaring die Petrus ontving van de Vader. 

“U bent de Messias, de Zoon van de levende God” Matteüs 16: 16b BGT. 

– Jij ben Petrus, de rots: Grieks: pétros – een steen. 

– Op de rots zal ik mijn kerk bouwen: Grieks: pétra – massieve rots. Dit woord wordt ook gebruikt in de 
gelijkenis van de man die bouwt op zand of op de rots. 

– De kerk – de gemeente – het lichaam van Christus zal nooit verdwijnen. 

“De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen.” Matteüs 16: 18b HB. 

Wat er ook zal gebeuren “de gemeente” zal blijven bestaan! 

Jezus is het fundament – het hoofd – van de kerk wereldwijd en door alle eeuwen heen. 

• Kerk/gemeente: Grieks: ekklēsia: 

Allen die door en tot Christus geroepen zijn in de gemeenschap/groep van gelovigen. 

“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 
vrucht te dragen, blijvende vrucht. ...” Johannes 15: 16a NBV21. 

“Ja, in hem heeft hij ons uitverkoren al voor de grondlegging der wereld om geheiligd en gereinigd voor 
hem te staan. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Zo was het 
welbehagen van zijn wil.” Efeziërs 1: 4 – 5 NB. 

• Op weg. 

– Zoals het volk van Israël uit Egypte – de uittocht – de bevrijding van slavernij. 

– Op weg: door de woestijn (periode van herstel en genezing). 

– Op weg naar het beloofde land (groei naar volwassenheid, tot je doel komen – ontplooien in wie jij 
en ik zijn - rust.  
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• Met een opdracht. 

“… opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht…”. 

Deze tekst is vaak geciteerd in verband met DNA van Jefta. 

“De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen 
hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,”  Jesaja 61: 1 NBV21. 

Het is een groep mensen die op weg is. De Herder volgend – vertrouwend en bouwend op de Rots Jezus. 

Er is altijd beweging. Er is altijd vooruitgang/ontwikkeling zo wel collectief maar ook individueel. 

3. Een organisme. 

De gemeente/kerk is geen: 

Gebouw  Activiteit Organisatie 

Structuur Instituut Programma’s  

Kerkgenootschap Geestelijken (voorgan-
der/priester/dominee) 

Leken … 

Het is een organisme, voortdurend in beweging, een groep mensen die verbonden zijn door de liefde van 
Jezus. Niet gebonden aan cultuur, afkomst, stand, geslacht of ras. 

Pauls beschrijft in zijn brief aan de gelovigen in Efeze verschillende beelden om weer te geven hoe de ge-
meente/kerk er uit ziet. 

3.1 Als een gezin. 

“… heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden,”
 Efeziërs 1: 5 NBV21. 

Wij zijn dochters en zonen van de Vader, en Jezus onze grote broer. 

We mogen Hem “Abba, Papa” noemen. 

– Waar ik van geniet is om Jefta te zien functioneren als een gezin. Kinderen, jongeren, volwassenen en 

ouderen (zoals ik     ) samen. Lachen, huilen, vallen en weer opstaan. Met beide voeten op de grond 
genieten van elkaar. 

– Ik herinner mij Levi (zoon van Maaike en Paul) die tijdens de aanbidding naar voren kwam en luchtgitaar 
speelde en naar Bob keek. Wat vertederend om dat te zien. Als ouder ben je dan ontzettend trots. 

Ik kan daar ontzettend van genieten, ongedwongen, puur … als een kind. 

• Hoeveel te meer is “Papa” trots op jou! 

Eén van de uitdagingen van een gezin is: je hebt niet gekozen wie je zus of broer is, het is gewoon een feit. 
Leren elkaar lief te hebben en er te zijn voor elkaar is niet zo evident. 

 “Wat is het leven goed en mooi als mensen (zussen en broers) in liefde met elkaar leven! Iedereen ge-
niet, zoals je geniet van de geur van olie bij een feest in de tempel. Iedereen geniet, zoals je geniet van de 
dauw ’s ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede, voor altijd.” Psalmen 133 
BGT. 

3.2 Als een lichaam. 

“God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem, als enig hoofd, aan de christen-gemeente 
gegeven. De gemeente is Zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt – Jezus Christus die alles in de 
hele schepping vervult en volmaakt.” Efeziërs 1: 22 – 23 HLW. 

Erkennen dat iedereen een plaats en een taak binnen het Lichaam heeft. We vormen samen één team. Ie-
der lid heeft invloed op het geheel. 

Paulus spreekt hier uitvoerig over in 1 Korintiërs 12: 10 – 27. 
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3.3 Als burgers en huisgenoten. 

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten 
van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoek-
steen.” Efeziërs 2: 19 – 20 NBV21. 

Een gemeente is een groep van mensen die in het Koninkrijk van God leven. Burgers, geen vreemdelingen 
of gasten meer. 

– Het Koninkrijk van God is een van de hoofdthema’s van Jezus. 

– Het Koninkrijk van God is een omgeving van liefde en verbondenheid. 

– Zij is inclusief, iedereen mag deel zijn met zijn of haar sterktes en zwaktes, falen en successen. 

– Wanneer je tot geloof komt wordt je deel van de ekklēsia. Niet op het moment dat je instemt met een 
bepaalde theologie/geloofsbelijdenis en zijn plek vindt in een kerkelijke organisatie. 

– Jezus nodigt iedereen uit “Ben je moe? Op? Uitgeblust? Ziek van religie/wetjes en regels? Kom tot mij. Ik 
zal je leren en je rust geven.” 

3.4 Als een tempel van levende stenen. 

“In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in 
wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.” Efeziërs 2: 21 – 22 
NBV21. 

Hier wordt het tricky/spannend want nu gebruikt Paulus een beeldspraak met een gebouw en niet een or-
ganisme dat leeft, beweegt en groeit. 

“Voeg u bij Hem, bij de levende steen (hoeksteen) die door de mensen werd afgekeurd maar door God 
werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijke tempel. ...” 
 1 Petrus 2: 4 & 5a NVB21. 

• Wat zijn die levende stenen?  

– Het zijn niet bakstenen (allemaal gelijk). 

– Levende stenen zijn gehouwen stenen, allerlei vormen, groot of klein, stenen met scherpe kantjes of 
soms ruw of glad. 

• Wil jij je laten gebruiken? 

Wil jij een schuilplaats voor mensen zijn, waar ze zich veilig voelen; gehoord en gezien? 

3.5 Als leger. 

“Tenslotte nog dit: Word sterk, door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in je te laten werken. 
Bewapen je met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel, met zijn slinkse streken, je geen kwaad 
kunnen doen. 
Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens … 
Bewapen je dus met al Gods wapens, om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na 
grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn te komen.” Efeziërs 6: 10 – 13 HLW. 

De gemeente als een leger, kan al gauw heel erg militant worden. 

Geestelijke strijd is meer je plaats in nemen en de veelkleurige wijsheid van God laten zien (Efeziërs 3: 10). 

“Gods leger is een leger van liefde, met wapens tegen armoede, onrecht, corruptie en hebzucht. Gods 
leger wordt door vriendelijkheid bijeengehouden, niet door haat. … Gods leger behaalt overwinningen als 
we erkennen dat we elkaar nodig hebben. 
Er is overwinning als wij in een tegenovergestelde geest reageren. Wij komen met vrede, in plaats van 
geweld. Waar woede en haat zijn, komen wij met liefde en vergeving. In plaats van met kracht, komen 
wij in nederigheid. 
Wij komen met vriendelijkheid en openheid, niet om onze rechten op te eisen. Onze wapens zijn niet door 
mensenhanden gesmeed; zij hebben zich ontwikkeld in de harten van nederige mensen.”1 

 
1 Ik zie een leger – Floyd McClung - pagina 55 & 56 



Gemeente zijn - gekozen en uitgeroepen. 5 november 2024 

Jefta Breda  pagina 4/4  

Jezus leert zijn leerlingen en ons om te bidden: 

“… Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.” Matteüs 6: 9 – 10 NBV21. 

4. Gemeente zijn - gekozen en uitgeroepen. 

– Voel jij je gekozen en uitgeroepen? 

– Ben jij in beweging? Is er vooruitgang/ontwikkeling in jouw leven? 

• Met een opdracht. 

“… opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht…”. 

Hans zal hierover doorgaan in zijn preek van volgende week. 

• De kerk, het lichaam van Christus. 

Het is een organisme, voortdurend in beweging, verbonden door de liefde van Jezus. 

• Als een gezin. 

– Ben jij ervan bewust dat jij Zijn kind bent? 

• Als een lichaam. 

– Weet jij dat jij een belangrijk lichaamsonderdeel bent? 

• Als burgers en huisgenoten. 

– Weet jij dat jij een burger bent van het Koninkrijk van God? 

• Als een tempel van levende stenen. 

– Wil jij beschikbaar zijn om een schuilplaats te zijn voor de mensen om je heen? 

• Als een leger. 

– Ben jij een soldaat van Gods leger, een leger van liefde? 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.” Matteüs 6: 9 – 10 NBV21. 


